Geen wind meer in de zeilen

het water een spiegelend meer

en in deze stille oneindigheid
liet jij voor het laatst je anker neer

Els

Herdenkingsdienst voor

Michiel Hergaarden

* Leeuwarden, 26 februari 1951 t Zwolle, 20 maart 2020



Helaas is Michiel op 20 maart, na langdurig ziek-zijn overleden.

22 september 2020 was het de bedoeling ons 45 jarig huwelijk
te vieren met alle kinderen en kleinkinderen.

Corona heeft ervoor gezorgd dat we geen afscheidsdienst
hebben gehouden. Daarom zouden wij het fijn vinden
om op deze bijzondere dag een herdenkingsdienst
voor Michiel met jullie samen te beleven.

Dit kan niet in de kerk waaraan wij verbonden zijn.

Graag nodigen wij jullie uit op 22 september vanaf 13.45 uur
in de Fonteinkerk, Sterrenkroos 56 te Zwolle voor koffie/thee
met appeltaart volgens het recept van Michiel.

De herdenking zal 14.30 uur beginnen.

Voor Michiel en mij is altijd het kleinste steentje een teken geweest
van ons bouwwerk van 45 jaar samenzijn in lief en leed.
Stenen verstevigen het bouwwerk van het leven.

Wij vragen u een steentje mee te nemen om deze na afloop
van de dienst gezamenlijk bij het graf van Michiel te leggen.
(Begraafplaats Kranenburg Hagenpark D13)

Op het steentje mag u iets schrijven of tekenen.

Volgens de regels is het niet mogelijk een register te tekenen.
Er is gelegenheid een herinnering te delen op
www.hergaarden.net

Om bij de herdenking te kunnen zijn is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt.
Dit kan tot en met 15 september via het formulier op bovenstaande link.

Jezus zegt:

Ik ben de goede herder.

Ik ken mijn schapen

en mijn schapen kennen mij.

Johannes 10 vers 14

Michiel Willem Jozef Hergaarden

Correspondentieadres:
Wijmerts 34
8032 MC Zwolle

Michiel

Els Hergaarden

Karla en Erwin
Marije, Lieke

Mark en Sanne
Jochem

Judit en Timo
Elias, Pepijn, Joas

Wietse en Florentine


www.hergaarden.net

